Verslag dagreis naar Boerenbondsmuseum Gemert op donderdag 26 september 2024

Bij een winderige en zwaarbewolkte hemel, gingen wij op donderdag 26 september met ongeveer
60 in aantal, zoals gewoonlijk duidelijk meer dames dan mannen, op reis naar het boerderijmuseum
te Gemert.

Hans was wederom onze chauffeur en reisleider, voor ons een heel bekend gezicht dat vertrouwen
en rust geeft door zijn altijd goed gehumeurde aanwezigheid.

Hans verwelkomde alle aanwezigen en lichtte de indeling van de dag toe.

Namens het KBO-bestuur nam dhr. Dijo van Gils het woord en wenste ons allen een gezellige en
geslaagde dag toe.

Vertrekkend vanaf de markt in Prinsenbeek reden wij via de A16 en daarna de Maasroute richting
Den Bosch, vervolgens via het industriéle Veghel naar Gemert waar wij, rond 10 uur, gastvrij
verwelkomd werden en getrakteerd op koffie/thee met een grote punt appelgebak, dat we ons
bijzonder goed lieten smaken. Na een beetje napraten deelde de leiding mede van wat en hoe het
verloop en de indeling van de dag zou zijn.

Wij werden opgesplitst in twee groepen vanwege beperkte zitplaatsen bij het huifkar vervoer.
Vanaf het museum reden we over akkerpaadjes, schokkend door de niet geveerde huifkarren, naar
de historische dorpskern van Gemert, echt de moeite waard om dit te hebben mogen aanschouwen.
De koetsier en zijn bijrijder vertelden ons leuke anekdotes over de omgeving en bebouwing van
Gemert. Ook vertelden zij over het 3-jarige schichtige paard, dat pas voor de derde maal deze ronde
liep, ook voor een paard moet alles geleerd worden, toch?

Bij terugkomst stond ons een
zeer uitgebreide lunch te
wachten, met als beleg bv. een
Gemertse braadworst, die voor
mij niet zo aantrekkelijk oogde,
maar de smaak mocht er wezen
en daar gaat het toch om. De
zult was erg lekker vernam ik
van de liefhebber. Toen iedereen
zijn hapje en drankje verorberd
had konden wij nog even
kletsen met elkaar.

De middag was voor ons in zijn geheel gericht op het 35-jarig bestaande boerderijmuseum, wat zeer
rijk is, in verzameling, van oude gebruiksvoorwerpen en gebruiken van die tijd. Het is toch kostelijk
om te zien, bv. de huisindeling van Moos tot de Herd en de Goede Kamer, Opkamer en Kelder.
Zeker de oude gebruiksvoorwerpen zoals die van dorsvlegel tot hekelmachine, van karnen tot
koeien-BH.

Tegen 16.00 uur konden wij nog gebruik maken van een drankje in de niet verwachte zon.

Daarna moesten wij ons bewegen richting bus voor het vervolg van de dag, nl. richting Eindhoven,
Bladel en Casteren, waar ons een zeer rijk en smaakvol diner stond te wachten.

Hans liet ons uitstappen rond 17.30 uur in Casteren bij restaurant Kruidenlucht, Grand-café en
feestzaal. Nou mensen wat wij daar voorgeschoteld kregen, werkelijk uit de kunst, zowel kwaliteit
als kwantiteit, geweldig voor herhaling vatbaar.

Toen alle maagjes tot de rand gevuld waren zijn wij weer richting Prinsenbeek gereden in de
stromende regen. Ongeveer 21.00 uur zijn wij uitgestapt na een dankwoord van Hans en Dijo.
Conclusie, het was een mooie goedverzorgde, niet te vergeten dag.

Hartelijk dank aan het bestuur van KBO Prinsenbeek en zeker niet te vergeten onze chauffeur en
reisleider Hans.

Groeten van een medegenieter, Christ van Boxel.



